
Kort verslag van Aletta Jacobs’ bezoek aan president Wilson 
 
Sept. 15th 1915. I saw Pres. Wilson at 12 o’clock noon. He listened to all I had to say and then 
answered: 
The U.S. were now in great difficulties with one of the belligerent parties, it was therefore impossible to 
give a definite answer. The President was very thankful for the informations I brought, but what his 
attitude was in the question of peace he could not say a word.  Everyday that attitude could change, 
according to the circumstances. Even a very superficial and unofficial statement what he was going to 
do could bind him in a certain degree. He wants to be free to act in the best way as he sees the things 
himself. 
 
(archief Aletta Jacobs inventarisnummer 447) 
 
15 sept. 1915. Ik bezocht president Wilson om 12 uur ‘s middags. Hij luisterde naar alles wat ik te 
vertellen had en antwoordde mij toen:  
De VS had op dit moment grote moeilijkheden met één van de oorlogvoerende partijen. Het was 
daarom onmogelijk om een ondubbelzinnig antwoord te geven. De president was erg dankbaar voor 
de informatie waar ik mee kwam, maar over wat zijn standpunt was in de kwestie van de vrede kon hij 
geen woord zeggen. Iedere dag kon dat standpunt wijzigen al naar gelang de omstandigheden. Zelfs 
maar een erg oppervlakkige en onofficiële verklaring over wat hij van plan was, kon hem in zekere 
mate vastleggen. Hij wilde vrij zijn om te handelen op wat volgens hem de beste manier was. 


